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Openingstijden: 
(anders in juli en augustus) 
Ons documentatiecentrum is geopend op volgende data.  
 
Dinsdag 9 januari van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Marc Vandenberghe. 
 
Zaterdag 13 januari  van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Johan Bogaert. 
 
Maandag 15 januari van 17.30 tot 21 uur o.l.v. Bernard Bruggeman. 
 
Woensdag 17 januari van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Rudy Popelier. 
 
Zaterdag 10 februari van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Johan Bogaert. 
 
Dinsdag 13 februari van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Marc Vandenberghe. 
 
Maandag 19 februari van 17.30 tot 21 uur o.l.v. Bernard Bruggeman. 
 

 

Voorzitter: Wilfried Devoldere, Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. 
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be 
Secretaris-penningmeester: Katy Vanpeteghem, Weststraat 33, 8800 Roeselare 
E-post: ticavp@gmail.com 
Contactpersoon Kortrijk: (ondervoorz.) Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 
8501 Heule  
E-post: johan.roelstraete@telenet.be 
Documentatiecentrum: Sint-Eloois-Winkelsestraat 5, 8800 Oekene-Roeselare.  
 



Woensdag 21 februari van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Rudy Popelier. 
 
Zaterdag 9 maart van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Johan Bogaert. 
 
Dinsdag 12 maart van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Marc Vandenberghe. 
 
Maandag 18 maart van 17.30 tot 21 uur o.l.v. Bernard Bruggeman. 
 
Woensdag 20 maart van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Rudy Popelier. 
 

 

Verbaal verhaal Kortrijk 
Maak alvast ook volgende datum vrij in je agenda voor ‘Verbaal Verhaal’ in Kortrijk (dakcafé 
Papenstraat, stadhuis – niet op dinsdag 16 januari), 5 euro: 
 
Dinsdag 16 januari  
Nieuwjaarslezing:  Middeleeuwse Mensen - Dr. Jonas Roelens 
(opgelet: deze lezing heeft plaats in het Muziekcentrum, Conservatoriumplein) 
‘Middeleeuws’. Zelden wordt een term zo misbruikt. Iedereen begrijpt meteen wat je bedoelt :  
achterhaald, primitief, barbaars, mensonterend. Dat zijn de middeleeuwen in de populaire 
verbeelding. Een periode waarin iedereen stinkt, angst en bijgeloof heerst, vrouwen niks te 
zeggen hebben, en je voor een akkefietje aan de galg hangt. Maar waar komen die clichés 
vandaan? Waarom zijn ze zo hardnekkig? En hoe zat het dan écht met die middeleeuwse 
toestanden? In deze lezing laat dr. Jonas Roelens je kennismaken met echte middeleeuwse 
mensen, voorbij de clichés. Middeleeuwers die veel meer met ons gemeen hebben dan je zou 
denken. 
 
Dinsdag 20 februari om 19 uur 
Ernest Gambart, een leven in de kunsthandel - Ingrid Godderis 
 
Jean Joseph Ernest Theodore Gambart (Kortrijk, 1814 - Nice, 1902) was een in België 
geboren en voornamelijk in Engeland opererende uitgever en kunsthandelaar, die in het 
midden van de negentiende eeuw een belangrijke rol speelde in de Londense kunstwereld. Hij 
lanceerde onder andere de (dankzij hem latere) Nederlands-Britse schilder Lourens Alma 
Tadema in Engeland. In 1846 werd hij tot Brits staatsburger genaturaliseerd. 
 
Organisatie Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring  
 
Donderdag 21 maart om 19 uur 
Victor Cambien, het fabuleuze lot van een Vlaamse bankier- Karel Cambien 
 
Achterneef en auteur Karel Cambien verdiepte zich voor zijn recentste boek in het bijzondere 
leven van zijn Kortrijkse ‘nonkel Victor’, medestichter van de KBC-bank. Dat levensverhaal 
zou zo verfilmd kunnen worden. “Op een nacht is hij in het grootste geheim met alle 
belangrijke papierwerk van de bank gevlucht, om het uit handen van de Duitsers te houden.”  
 
Deze lezing is een organisatie Familiekunde Vlaanderen Mandel-Leie. Zoals bij iedere lezing: 
bedraagt de toegangsprijs 5 euro, inclusief drankje achteraf. 
 
 



West-Vlaamse 
Heemkundige Beurs 

Heemkundige en historische boeken (oud en nieuw), prentkaarten, foto’s, 
rouwprentjes, kaarten, enz. 

ZONDAG 21 JANUARI 2024 
Doorlopend van 9 tot 16 uur Gratis voor bezoekers 

 

Met 30 deelnemers en 100 tafels is deze 
heemkundige beurs volledig uitverkocht.  
De standhouders komen uit alle uithoeken van 
de Provincie en zelfs daarbuiten. Kom zeker af 
om interessante vondsten te doen. We 
verwachten jullie. TOEGANG GRATIS  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

GC Den Ommeganck, Ridder Janlaan DADIZELE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook onze afdeling Mandel-Leie van Familiekunde Vlaanderen is aanwezig 
met een stand. Allen welkom !!!! 
 
 
 



Uitnodiging jaarlijkse aperitiefbabbel 
Zondag 25 februari 2024 om 10u. stipt  

in de grote zaal van de Zilverlink,  
Meensesteenweg 412 in Roeselare 

Heksen 
en hun strafrechtelijke vervolgingen 

in Europa, België en West-Vlaanderen 
door Jos MONBALLYU 

Hekserij is een thema dat tot de dag van vandaag 
veel mensen boeit. Ook nu nog proberen veel 
mensen met hekserij of toverij om veel 
hedendaagse mysterieuze verschijnselen te 
verklaren.  
In Europa is er ook een tijd geweest dat men 
hekserij strafrechtelijk vervolgde met de ergst 
mogelijke straf die men zich toen kon inbeelden, 
zijnde de vuurdood.  
 

 
Wie waren die personen die men toen van hekserij beschuldigde ? Waarvan werden die 
personen, die voornamelijk vrouwen waren, door hun medeburgers beschuldigd ? En 
waarom werden zij uiteindelijk door de toenmalige rechters gestraft ? Dit is een eerste reeks 
vragen die men zich daarbij kan stellen.  
Welke strafrechtspleging volgden die rechters daarbij en waarom deden die rechters de 
beschuldigden uiteindelijk allerlei feiten bekennen, waarvan velen van hen vooraf nooit 
hadden gehoord ? Dit zijn twee bijkomende vragen die moeten worden opgelost. 
Tenslotte kunnen wij ons allemaal de vraag stellen wat wij uit dit alles kunnen leren. 
 
 
 
De deelnameprijs bedraagt 10 euro per persoon cash of payconiq de dag zelf. Maar wie 
voor 15 februari inschrijft en betaalt is de deelnameprijs 8 euro ! 

Mailadres voor inschrijving: ticavp@gmail.com  
Banknummer: BE41 4675 0229 7110 

 

Welkom, ook aan uw familie en vrienden, 

Dit is een samenwerking tussen de drie Roeselaarse erfgoedverenigingen: Familiekunde 
Vlaanderen regio Mandel-Leie, gesteund door het Koninklijk Geschiedkundig Genootschap 
“K.G.O.G.R.O” en de Roeselaarse Gidsenkring MANDELDAL. 
 
 
 
 



Een blik op het rijke archief van de heemkring 
Dadingisila in Dadizele. 

 
Philip Depraetere 

 
Ieder jaar brengt onze afdeling FV Mandel-Leie een bezoek aan een archiefinstelling of een 
vereniging met een rijk archief. Op vrijdag 15 december trokken we naar Dadizele waar we 
een deskundige uitleg kregen door Daisy Decoene en (tevens bestuurslid van Mandel-Leie) 
Philip Depraetere. De uitleg was zeer boeiend en daarom was Philip bereid deze uitleg ook te 
publiceren in ’t Stamboompje. 

 
De heemkundige kring Dadingisila onderscheidt zich van de andere heemkundige kringen 
door het fonds de Croix. Het fonds bevat meer dan 19.000 stuks archief van de familie de 
Croix de dadizeele en aanverwanten. Het archief beslaat 500 jaar geschiedenis (vanaf 
ongeveer eind 1300 tot 1900) van ons dorp, de helft van West-Vlaanderen en een groot deel 
van Noord-Frankrijk. In de late middeleeuwen en de nieuwe tijd was de familie de Croix heel 
belangrijk en bezat naast een grote rijkdom ook veel macht. Door huwelijken en erfenissen 
groeide hun bezit en rijkdom gestaag.  
 
Hoe het archief raadplegen:  
Beginscherm: https://www.dadingisila.com/  
 

 
 
Fonds de Croix aanklikken en je krijgt de hieronder vermelde pagina 
 

 
 
Opzoekingswerk kan je doen door de "Algemene catalogus archief de Croix" aan te klikken. 



 
Je krijgt dan 27 bladzijden algemeen archief in pdf-formaat die je kan raadplegen. 
Belangrijk hier is het nummer van de doos die je nodig hebt (eerste kolom). 
Zie voorbeeld hieronder 

 
 
Zoek je b.v. op pachtbrieven Assebroek 1657 – 1661 dan heb je doos n° 1 nodig, zoek je 
pachtbrieven Beerst, dan steken die eveneens in doos 1. enz. 
 
Om de korte inhoud te raadplegen moet je teruggaan naar het scherm “Fonds de Croix” zie 
hierboven (pagina met wapenschild de Croix)  “Detail catalogus archief de Croix.” 
 

 
 
Aanklikken en dan krijg je de pagina met de genummerde dozen van het archief. 
 

 
 
Klik op de doos die je nodig hebt, in ons geval hier doos 1. Hier vind je de korte inhoud van 
de documenten in deze doos (zie voorbeeld hieronder).  

 
 
De transcriptie en het document kan je raadplegen in het lokaal van Dadingisila, Plaats 28, 
8890 Dadizele (na afspraak met archivaris Philip Depraetere op 0485/59 50 24). 
 
 
Op de volgende bladzijde vind je een paar foto’s van ons bezoek: het tentoongestelde 
materiaal en een aantal van de aandachtige deelnemers. 



 
 

 
 
 
 

Oproep. Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een 
landelijk tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve 
van de (plaatselijke) vorsers. Mail dit naar: wilfried.devoldere@skynet.be.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhoud van dit nummer:  
 
Activiteitenkalender Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie. – Verbaal Verhaal – 
Boekenbeurs Dadizele – Aperitiefbabbel – Zoeken in het archief van de heemkring van 
Dadizele. 

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen? 
Je stort gewoon het lidgeld (40 euro als gewoon lid) op de rekening van Familiekunde 
Vlaanderen, Van Heybeecksraat 3, Merksem. (IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC 
KREDBEBB) - Ieder lid ontvangt driemaandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. Laat 
ook liefst je e-mailadres weten aan onze secretaris Katy Vanpeteghem (ticavp@gmail.com)  


